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Voorwoord Henk Linde

Opnieuw mochten we een periode de kerkdiensten, diensten in naam van
God en ten dienste van mensen, verzorgen in de prachtige El Templo
Ecumenico in Playa del Ingles.

Sinds onze eerste dienst in 2014 zijn er contacten gegroeid, maar hebben we
ook van dierbare mensen afscheid moeten nemen door overlijden, door
ziekte of anderszins. Elke zondag is het weer bijzonder dat mensen van
verschillende pluimage de weg naar dit bijzondere gebouw weten te vinden.
Er is een kerngemeenschap. Maar elke zondag zijn er ook personen die voor
het eerst de weg naar de kerk weten te vinden. Met name de website en
vooral ‘mond op mond reclame’ betekenen veel.

We zijn dankbaar dat in een wereld van geweld en hardheid, van grote
tegenstellingen, wij in alle VRIJHEID onze diensten mochten houden. Dit jaar
maakten we gebruik van het nieuwe liedboek. Het was vaak nog behelpen
omdat er nog niet voldoende liedboeken aanwezig waren. Maar in de loop
van het seizoen werd dit aantal uitgebreid doordat meerderen liedboek(en)
meenamen en schonken aan onze Nederlandstalige gemeenschap hier.

Naast de kerkdiensten waren er de nuttige en gezellige ontmoetingen in de
lunchroom van café de Paris. Café de Paris is voor ons een begrip
geworden! We denken terug aan veel opvallende ontmoetingen. Vaak waren
we verrast door de verhalen van bekende en van nieuwe bezoekers. Niet
alleen de ontmoetingen na de kerkdienst op zondag, maar ook het
ongedwongen samenzijn met velen op de woensdagmorgen was nuttig en
zinvol.

Ik wil in verband met de kerkdiensten de heer Roman bedanken voor zijn
orgelspel. Elke dienst begeleidde hij ons en leek hij te groeien in onze
liturgische gewoonten.

Onze dank is er met name voor Hans en Freja de Vente, die, heel trouw en
dienstbaar, dit seizoen veel voor onze Nederlandstalige gemeenschap
hebben betekend. Ze waren een vast steunpunt dit seizoen. Maar we danken
ook degenen die bij de voorbereiding van dit seizoen waren betrokken in
publiciteit, in afspraken, in organisatie, (we noemden al de liedboeken). Dank
aan Ron, Bert en Josien, Jan voor hun betrokkenheid.

Het brengt mij wel bij een belangrijk punt en dat is de continuiteit van onze


https://kerk-grancanaria.email-provider.eu/web/yirjtt5vop/vxkihuf9p3?lp-t=1777455588

Nederlandstalige gemeenschap rondom de Templo. Een aantal mensen is
langdurig aanwezig, velen zijn langere of kortere tijd op dit mooie eiland. De
organisatie komt veelal op de schouders van enkelen neer. We zijn dankbaar
dat er steeds mensen zijn die zich ‘geroepen’ weten om hun steentje bij te
dragen. Vaak kan er ook digitaal veel worden geregeld in onze tijd.

Namens Hans en Frea vragen wij dringend om nog eens na te denken over
wat ufjij mogelijk kunt betekenen voor onze gemeenschap.

We vertrouwen dat de Heer van de kerk Zijn kerk in stand houdt en zijn
beloften na komt dat Hij met ons is tot aan het einde van de wereld
toe.Tegelijk moeten wij 6nze verantwoordelijkheid verstaan!

Lief en leed. De eerste jaren dat we als pastor op Gran Canaria waren,
kregen we vanuit 2 ziekenhuizen nog kamernummers door van
Nederlandstalige patiénten die waren opgenomen. Dit mag vanwege
privacyregels niet meer. Dit seizoen waren er geen ernstige
ziekenhuisopnames. Wel merk ik dat er vanuit de kerkelijke gemeenschap
banden zijn gegroeid van meeleven en betrokkenheid de jaren door. Het zijn
banden die blijven bestaan. Fijn om dit te merken.

In de Nederlandse Vereniging, die hier vrij groot is, kwamen enkele personen
te overlijden.

Over het geheel genomen zijn wij dankbaar dat wij dit werk nog weer
mochten doen. Dankbaar voor gezondheid en geboden mogelijkheden. God
blijft een spoor trekken door onze geschiedenis en tijd: tot Zijn Koninkrijk in
volheid aanbreekt!

Wij wensen ieder alle goeds toe: Gods goedheid en zegen behoede en
beware ons allen.

Wij zijn weer in Hoogeveen, ons huis en de tuin, familie en de mensen om ons
heen. U gaat op uw plaats en wijze hopelijk genieten van ons goede
Nederland (al zijn er genoeg schaduwzijden te noemen).

Het ga u allen goed,
Hartelijke groet, Gini en Henk Linde

Continuiteit van onze Nederlandstalige gemeenschap

U denkt wellicht na over de bovengenoemde betrokkenheid. Voor vragen
hierover kunt u mailen naar Hans en Frea.

Het adres hiervoor is Hans en Frea de Vente, mail

adres hfdevente@kpnmail.nl

Dankbaar voor een gezegend seizoen op Gran

Canaria
Beste broers en zussen en alle bezoekers van het afgelopen seizoen,

Nu de deuren van de Templo Ecuménico voor de Nederlandstalige diensten
van dit seizoen zijn gesloten, kijkt het Kerk Team met veel warmte en
dankbaarheid terug op de afgelopen maanden.

Het was een prachtig seizoen waarin we mochten verbinden, inspireren en
vieren. We zijn dankbaar voor de vele ontmoetingen: van de vaste gezichten
die we wekelijks mochten begroeten tot de vakantiegangers die voor even
deel uitmaakten van onze gemeenschap. Samen hebben we in de diensten
de rust, het geloof en de onderlinge verbondenheid mogen ervaren die onze
plek op Gran Canaria zo bijzonder maakt.
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Hoewel het seizoen nu achter ons ligt, dragen we de momenten van hoop,
liefde en bezinning die we samen hebben gedeeld met ons mee in ons hart.

Namens het hele team willen we u hartelijk danken voor uw aanwezigheid en
betrokkenheid. We wensen u, waar u ook bent, God’s zegen en een goede tijd
toe.

Graag tot een volgende keer!

Met hartelijke groet,
Het Kerk Team van Kerk Gran Canaria

Startdatum 2027 Nederlandse Kerk Gran Canaria

zondag 3 januari om 16.30 uur tot en met 28 maart 2027
Locatie: Templo Ecuménico, Avenida de Italig, bij de Kasbah, Playa del Inglés,
Gran Canaria

Bank: NL16 KNAB 0776 9499 26
Website: www kerk-grancanaria.nl

Wij zijn als kerk volledig afhankelijk van deze bijdragen om onze kerkdiensten
te kunnen blijven organiseren. De kosten voor onder meer de huur van de
kerk, de organist en het verblijf van de predikant worden hiermee betaald.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Vooruitblik; seizoen 2027

Startdatum: zondag 3 januari 2027 om 16.30 uur

Locatie: Templo Ecuménico, Avenida de Italia, bij de Kasbah, Playa del
Inglés, Gran Canaria
Thema: Nader te bepalen

Elke zondag (t/m 28 maart): Nederlandstalige diensten met zang, gebed en
ontmoeting.



Ons rekeningnummer

U kunt uw donatie overmaken op IBAN nummer NL16 KNAB 0776 9499 26
t.n.v. J.H. de Vente, o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria.

Doneeractie delen Steun de kerk

Ook zijn wij op GoFundMe een Dankzij de vele vrijwilligers en de

donatieactie gestart! U doet ons gulle giften van mensen zoals u,

veel plezier als u deze actie zou is onze kerk een levendige plek

willen delen met mensen uit uw van ontmoeting en verbinding.

persoonlijk adresboek, binnen uw

kerkgemeenschap en op social Wilt u ons helpen deze traditie

medial! voort te zetten? Elke bijdrage is
een waardevolle investering in

Dat gaat erg eenvoudig: klik op een de toekomst van onze

donatieactie gestart! en kies daar gemeenschap.

voor delen.

Dank alvast!

Wilt u iets aan ons kwijt?

Heeft u op- of aanmerkingen dan horen wij dat graag. Het team is per e-
mail te bereiken op kerkgrancanaria@gmail.com Ook kunt u via de website:
www.kerk-grancanaria.nl, allerlei informatie bekijken.

Praktische informatie

e Locatie: Templo Ecuménico, Avenida de Italia, bij de Kasbah, Playa
del Inglés, Gran Canaria

e Diensten: zondag 3 januari om 16.30 uur t/m 28 maart 2027

¢ Website: www.kerk-grancanaria.nl

¢ E-mail: kerkgrancanaria@gmail.com

e Bank: NL16 KNAB 0776 9499 26 t.n.v. J.H. de Vente,
o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria.

Dank & afsluiting
“We zijn dankbaar voor iedereen die deel uitmaakt van onze
gemeenschap.”
"Wees standvastig, houd moed, en vertrouw op de Heer." — Psalm
2714
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. « Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. * U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. * Voor een goede
ontvangst voegt u kerkgrancanaria@gmail.com toe aan uw adresboek.
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